
Theatergroep Lydia speelt:  
  

Hallo, is daar iemand …? 
Een montage voorstelling over eenzaam en            
alleen zijn. Een voorstelling met een knipoog, 
een lach en een traan. 

Donderdag 13 februari ’20   16.00 uur 
Puur Zuid, Lekstraat 13A 

reserveren niet nodig 

Vrijdag 14 februari ‘20    20.00 uur 
Zondag 16 februari ‘20   16.00 uur 

Huis van de wijk Lydia, Roelof Hartplein 2a 
wel reserveren via: theatergroeplydia@gmail.com 



Na de succesvolle voorstelling over liefde boven 
de 60 heeft Theatergroep Lydia een ander 
onderwerp te pakken. Een thema dat speelt in 
Amsterdam en wereldwijd.  

-EENZAAMHEID- 

Hallo is daar iemand…? 

Theatergroep Lydia wil, middels deze 
voorstelling, met u van gedachten wisselen.  

U bent van harte welkom! 

Idee & regie: Pip Kelting 
Muzikale leiding & bewegingsadvies: Grada Peskens 
Accordeon: Johanna Rosalin 
Tekst & spel: Marga Bernard, Fleur de Graaf, Grada Peskens, 
Mayke Vullings, Miep van Dam, Nina Pieters, Pip Kelting 
Afbeelding flyer ‘family affair’: Erik Mattijssen 

U komt toch ook? 
Toegang: een vrijwillige bijdrage. 

Met dank aan Huis van de wijk Lydia & Stadsdeel Amsterdam Zuid.


